
Zinloos  
Lewis Capaldi – Helena Lanssens 
 

 

Ik breng haar koffie elke ochtend  
Zij brengt mijn ziel tot rust 
Ik neem haar mee naar dure restaurants 
Zij neemt mijn ziel als ze me kust 
Ik maak een kaart voor haar verjaardag 
Zij maakt mij een beter mens 
Ik breng haar water als ze dorst heeft 
Zij brengt mijn hartenwens 
 

Ik hoef niets in te tomen 
Jij bent de perfecte vrouw 
Leven is zo zinloos zonder jou 
Van alle grote dromen 
Doet er maar eentje toe 
Leven is zo zinloos zonder jou 

Ik hou van hoe haar ziel steeds rondloopt 
En zij houdt mij, thuis en wereldwijd 
Ik ken haar verlies, en zij kent al mijn 
eenzaamheid 
 

Leven is zo zinloos zonder jou 

Ik hoef niets in te tomen 
Jij bent de perfecte vrouw 
Leven is zo zinloos zonder jou 
Van alle grote dromen 
Blijf ik maar eentje trouw 
Leven is zo zinloos zonder jou 
 

 

Ik steek het vuur aan als het koud is 
Zij steekt mijn hartje aan 
Ik hoop dat ze me houdt voor eeuwig 
Zij dat ik nooit zal gaan  
Ik neem haar mee, film gaan kijken 
Zij neemt mijn pijn steeds weg 
Bij haar begint al wat iets waard is 
Ik ben het einde van haar pech 
 

 

Ik hou van haar lach om iets klein soms 
En haar liefde is waarvoor ik leef 
Zij kent al mijn pijn en ik ken waarvoor zij beeft, 
mm 
 

 

Ik hoef niets in te tomen 
Jij bent de perfecte vrouw 
Leven is zo zinloos zonder jou 
Van alle grote dromen 
Blijf ik maar eentje trouw 
Leven is zo zinloos zonder jou 
 

 

Ik wacht op jou 
Ik wacht op jou 
Jij bent wat ik wou 
Ik wacht op jou 
Ik wacht op jou 
Jij bent wat ik wou 

 


